
 
“Siamo i Viallini” 

 
A due passi da Arezzo 

paraponsi ponsi po 
dove casca il fico mezzo 

paraponsi ponsi po 
ci sta un popolo toscano, non c’è trucco non c’è arcano 

canta con me viallina , canta con me Viallà 
 

siamo i viallini, siamo viallini, graziosi e carini. 
Ogni mattina, ogni mattina, andiamo in cucina: 

si fa la pappa con il pomodoro 
dando a ciascuno adeguato ristoro, siamo viallini. 

 
Alle falde del Pratomagno 

paraponsi ponsi po 
dove è nato questo sogno 

paraponsi ponsi po 
ci sta gente della vialla che fatica e poi balla. 
canta con me viallina , canta con me Viallà 

 
Alle galline guardiamo negli occhi, 
ai cinghiali parliamo nelle orecchie, 

se non credete venite quaggiù 
venite venite quaggiù uuu uuu... 

 
Siamo i viallini, siamo viallini, di molto bellini. 

Nel pomeriggio, nel pomeriggio, guardiamo il paesaggio: 
si guarda lontano se a Casa Conforto, 

c’è qualcosa che è andato storto, siamo viallini. 
 

Siamo i viallini, siamo viallini, siam grandi e piccini. 
Quando fa sera quando fa sera chiudiam la voliera 

si mette a dormire i polli e le nane 
mangiando du fette di pane e salame, siamo i viallini, 

da da da… 
 

Quando in autunno, si va a coglie’ l’uva 
si fa i cantucci con le nostre uova, 
e col vin santo faremo un cin cin, 

faremo faremo un cin cin cin cin cin... 
 

A due passi da Meliciano 
paraponsi ponsi po 

Dove vive il viallano 
paraponsi ponsi po 

ci sta un popolo Toscano, non c’è trucco non c’è arcano 
canta con me viallina , canta con me Viallààààà!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een steenworp van Arezzo 
paraponsi ponsi po 

waar de vijgenboom staat, en zo 
paraponsi ponsi po 

Daar is een groepje van Toscanen, zonder trukjes, zonder tranen 
Zing met me mee Viallina, zing met me mee Vialla 

 
We zijn de Viallini, we zijn de Viallini aardig over de hele linie 

Elke morgen, elke morgen, gaan we naar de keuken: 
Daar maken we pappa al pomodoro, 

en voeden we iedereen zonder morren, we zijn Viallini. 
 

Aan de voet van de Pratomagno 
paraponsi ponsi po 

Waar de droom ooit is begonnen 
paraponsi ponsi po 

Daar zijn de mensen van La Vialla, die hard werken en dan festa 
Zing met me mee Viallina, zing met me mee Vialla 

 
En al de kippen kijken we in de ogen, 

met everzwijnen praten we in hun oren, 
wie het niet gelooft komt maar hier 

kom maar hier, kom maar hier om te zie-ie-ien 
 

We zijn de Viallini, we zijn de Viallini, ontzettend carini 
Dan in de middag, dan in de middag, kijken we ver weg, 

of we in de buurt van Casa Conforto miscchien, 
problemen kunnen zien, we zijn Viallini 

 
We zijn de Viallini, we zijn de Viallini, groten en ienimieni. 

Iedere avond, iedere avond, sturen we de kippen òp stok. 
We zeggen weltrusten aan konijnen en eenden, 

smikkelend van een broodje salami, we zijn Viallini, 
da da da… 

 
En in de herfst gaan we drui-uiven plukken; 

met onze eieren maken we cantucci, 
en met de vin santo doen we cin cin, 

Ja doen we, ja doen we cin cin cin cin cin... 
 

Op een steenworp van Meliciano 
paraponsi ponsi po 

Het huis van de Viallano 
paraponsi ponsi po 

Daar is een groepje van Toscanen, zonder trukjes zonder tranen 
Zing met me mee Viallina, zing met me mee Viallaaaaaa!!!! 


